
VOORBESCHOUWING CLUBREIS EIFEL PERLENAU-VOGELSANG  

26 APRIL 2025 

De laatste zaterdag van april (26 april) is er traditiegetrouw weer een OLAT-clubreis. Nu het 

voorjaar aangebroken is gaan we weer wat verder van huis. 

Voor deze clubreis staat de Duitse Eifel op het programma. We wandelen een gedeelte van 

de Eifelsteig tussen Höfen/Perlenau (vlakbij Monschau) en het voormalige militaire kamp 

Vogelsang.  

Vandaag zijn er keuzeafstanden van 31, 25, 21 of 

13 km. Onderschat de route van vandaag niet, er 

zijn grote hoogteverschillen. Op de route van de 

31 km ga je totaal 800 m omhoog over de gehele 

lengte van de route. Zelfs op de 13 km is dat nog 

steeds 470 m. Het venijn zit hem vandaag 

daadwerkelijk in de staart, op het einde zit de 

langste klim van de dag. 

 

Overschat jezelf dus niet vandaag en kies liever voor een iets kortere route dan dat je jezelf in 

problemen brengt. De bus vertrekt uiterlijk om 17.00 uur weer terug naar Nederland.  

De route voert voor het overgrote deel door de uitgestrekte bossen van het Nationaal Park 

Eifel over goed begaanbare paden. Sommige stukken voeren door mooie valleien waar einde 

april mogelijk nog de wilde narcissen bloeien. Ook het riviertje de Rur (bekend van de 

uitmonding in de Maas bij Roermond) is een vaste begeleider voor het eerste deel van de 

route. Een flink gedeelte van de tocht gaat ook langs het stuwmeer van de Rur bij Einruhr. 

Na een busreis van zo’n 2½ uur komen we aan in het plaatsje Höfen waar de langste afstand 

direct van start gaat. Diegenen die het wat rustiger aan doen beginnen met een kop koffie bij 

één van de oudste herbergen van de Eifel, het Altes Eifelhaus wat al in 1650 als herberg voor 

reizigers in dienst was. Na de welverdiende rust en het toiletbezoek rijdt de bus verder naar de 

diverse vertrekplaatsen voor de kortere afstanden.  

De 31 km vertrekt vanaf het Nationalpark-Tor 

(bezoekerscentrum) in Höfen door velen en 

weiden naar de Kluckbach die we langere tijd 

volgen tot aan de monding in de Rur. Er begint 

een steile klim terug omhoog en hoog boven de 

Rur gaat het pad verder naar het uitzichtpunt 

Wiseley en weer terug naar beneden naar het 

dal van de Rur. 

 

Bij de brug in Widdau vertrekt ook de 25 km en de route gaat steeds verder langs het riviertje 

de Rur en dan weer een heel stuk boven de rivier door de bossen. Via het uitzichtpunt Uhusley 

met prachtig uitzicht op het Rurtal komen we in het dorpje Hammer, waar we opnieuw de Rur 

oversteken. Dit is het starpunt voor de 21 km. 



We klimmen omhoog langs de Riffelsbach om daarna weer terug te keren naar de dalbodem 

bij de Rur. Steeds klimmend en dalend gaat het over een goede grintweg tot aan het plaatsje 

Dedenborn. Aan de rand van het dorp gaat het via een aantal serpentinebochten weer steil 

omhoog om op een wat vlakkere weg hoog boven het dorp te komen. Vanaf hier blijft de route 

enkele kilometers hoog boven het dal op min of meer gelijke hoogte lopen tot aan een 

schuilhutje, waarna een steile afdaling tot aan de rand van het plaatsje Einruhr volgt. 

In Einruhr is het nog 13 km te gaan en vinden we talloze mogelijkheden voor een rustpauze in 

een lokaal café. 

De kortste afstand van 13 km vertrekt hier. 

Alle afstanden gaan weer stevig omhoog het 

bos in om dan door een bosgebied een 

verharde weg te bereiken. Dit is helaas het 

laatste punt waar we met de wagen kunnen 

komen om de soeppost in te richten. De 

soeppost is vandaag al op 11 km voor het 

eindpunt. Dat is helaas niet anders vandaag. 

Al snel dalen we af naar de oever van de Obersee waarna we bijna 5 km langs het stuwmeer 

wandelen tot aan de Urftal-stuwmeer. Deze beide stuwmeren waren bij de aanleg begin 20e 

eeuw de grootste van Europa. Bij de Urftal Talsperre (waar je met een kleine omweg naar 

horeca kunt gaan) gaat het weer terug omhoog naar het hoogplateau. We zien het stuwmeer 

noch de Rur nog terug vandaag. Na een lange klim gaat het steeds de wegwijzers van de 

Eifelsteig volgend naar het spookdorp Wollseifen.  

Dit dorp moest na de Tweede Wereldoorlog 

op last van de geallieerden ontruimd worden 

om er een groot militair kamp te vestigen. 

Samen met het nabij gelegen kamp Vogelsang 

is het vanaf 1950 tot in de jaren 90 in gebruik 

geweest bij het Engelse en later het Belgische 

leger. Nu vormt dit gebied het hart van het 

Nationaal Park Eifel en is het kamp Vogelsang 

weer helemaal historisch gerestaureerd. 

 

Kamp Vogelsang heeft een grote Gaststube waar een drankje na afloop van deze pittige 

wandeling meer dan verdiend is.  

Inschrijven voor deze tocht is mogelijk via de pagina ‘actuele inschrijvingen’ op de website van 

OLAT tot uiterlijk 1 week voor vertrek. 

 

-Commissie Clubreizen- 


